
N I E U W S B R I E F

Aan al onze vrienden en sympathisanten een gezond en solidair 2015.

De grote verzoening

De toekomst oogt mooi voor Cuba. De verwachtingen zijn hooggespannen nu de grote buur van aan 
de andere kant van de straat van Florida eindelijk een stap zet naar de normalisering van de 
diplomatieke relaties tussen beide buurlanden. Het is alweer van het eind van de jaren zeventig 
geleden sinds de vorige versoepeling. Onder Jimmy Carter werden toen in de respectievelijke 
hoofdsteden de bureaus voor nationale belangen geïnstalleerd, de voorwaarden om als VS-staatsburger 
naar Cuba te reizen werden versoepeld en ook de handel werd opnieuw mogelijk (die laatste 2 
maatregelen werden door zijn opvolger Reagan weer afgeschaft).
Toen dacht men dat de wederzijdse bureaus voor nationale belangen na enkele jaren heuse ambassades 
gingen worden. Nu meer dan 35 jaar later schijnt het er eindelijk van te komen i.

Wat is er tot nu toe bereikt:
De VS heeft Cuba geschrapt als zijnde een sponsor van het internationale terrorisme, de zogenaamde 
schurkenstaten.

De belofte tot het omvormen van de bureaus voor nationale belangen tot heuse ambassades. 

De laatste 3 gevangenen van de “Cuban 5” zijn vrij gelaten. Geruild tegen Alan Gross, de 
VS-contractor die in Cuba gevangen zat wegens “Actos Contra la Independencia o la Integridad 
Territorial del Estado (daden tegen de onafhankelijkheid en de integriteit van de staat). Hij smokkelde 
satelliettelefoons en computeronderdelen voor de Joodse gemeenschap naar Cuba. Hij deed dit in 
opdracht van het “US Agency for International Development” (USAID), dat door de VS-overheid 
gefinancierd werd in uitvoering van de Helms-Burtonwet.

Nu nog de opheffing van de blokkade zoals de rest van de wereld vraagt ii en dan ziet de toekomst voor 
Cuba er fraai uit. Al die potentiële toeristen die onbelemmerd naar “De parel van de Caraïben” zullen 
kunnen reizen.iii



Noteer alvast volgende data in je agenda voor 2015

31 januari: havenrondvaart met de nieuwjaarsreceptie (bijna volgeboekt)
11 maart: film (in het kader van de Belmundo - maand) Film over onze projecten “de brigade 

Carlos Habré” gevolgd door een debat
26 april: run for Cuba – jogging in de Blaarmeerssen 5 – 10 – 15 – 20 km.
1 mei: mojitostand op de vrijdagmarkt. Warm aanbevolen 
11 september: quiz
24 Oktober: noche Cubana
Einde zomer: laden 1ste Container met bouwmateriaal voor ons renovatieproject “28 de Enero”
November: laden 2de container met bouwmateriaal

In de volgende nieuwsbrieven leest u meer bijzonderheden.

Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur

Toeristen op wandel in de “Obispo”
(de veldstraat van Havana, maar dan zonder tram)



i Dat het zolang geduurd heeft is te wijten aan het uiteenvallen van de Sovjetunie.
In 1991 zegde Gorbatsov de suikercontracten op. Een ramp voor Cuba dat voor het grootste deel van zijn inkomsten van de suikerhandel afhankelijk 
was. De jaren negentig staan in Cuba nog altijd bekend als de “speciale periode”. Het was pompen of verzuipen. De VS zag zijn kans schoon en H.W. 
(vader) Bush verstrengde economische blokkade en het congres stemde in 1992 de Cuban democracy act de voorloper van de befaamde Helms-
Burtonwet van 1996, de wettelijke verankering van de blokkade, met de bedoeling Cuba op de knieën te dwingen. Maar de Cubanen zijn taaier dan 
gedacht zo bleek.

ii Het is verwonderlijk dat dit nog niet eerder gebeurd na de beschamende nederlagen die de Amerikaanse delegatie opliep in de vergaderingen van de 
VN. Neem nu de laatste (23ste stemming) van de VN-resolutie tegen de blokkade.
Drie wereldmachten onthielden zich: de Marshaleilanden, Palau en Micronesië.
Twee stemden voor de blokkade: de VS zelf uiteraard en Israël.
De rest van de wereld 188 van de 193 leden stemden ronduit tegen VS-blokkade.

iii Nu mogen de VS-inwoners dat enkel onder bepaalde voorwaarden – familiale of religieuze reden en zoals een pausbezoek bv.
Op dit ogenblik zijn er jaarlijks1 miljoen Canadezen, van de in totaal 3 miljoen toeristen.
De VS is heeft 9 keer zoveel inwoners als Canada, komt daar nog bij dat in de jaren 50 (voor de revolutie) de VS-ers massaal naar Cuba reisden. De 
gouden jaren komen er aan zo lijkt het wel en hoewel het nog niet voor morgen is zal het waarschijnlijk geen 35 jaar meer duren.


