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Geachte Vriend(in) van Cuba,
                                                           

MO*debat: FREEDOM
21 oktober; 19u30 tot 22u00.

Een scherp debat over arbeids- en vakbondsrechten in Colombia, Cuba en China aan de hand van persoonlijke 
getuigenissen van vlaamse activisten. Brun Verlaeckt (voorzitter algemene centrale Antwerpen-Waasland) 
kent de situatie in Colombia uit eerste hand, Freddy Tack (vrienden van Cuba vzw) is Cuba kenner en 
Carlos Polenus is China adviseur bij het internationaal vakverbond. John Vandaele (MO*) Modereert.

In het Gentse Zuidpark staan we op zaterdag 28 augustus vanaf 16u00 tot 20u00 en 
zondag 29 augustus van 16u00 tot 23u00 met de “wachtbox”, kom gerust even langs 
en wacht 10 seconden.
meer info: www.wachtmee.be

Organisator
ABVV
Plaats
Ons Huis, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent
Inschrijven
niet nodig

GRATIS
www.abvv-oost-vlaanderen.be



Op www.facebook.com kan je al de foto’s bekijken van ons werk in het bejaardenhome in La Lisa/Habana, ook van 
onze uitstappen en de sfeer in Cuba vandaag, maar ook alles over de containers: gewoon bij zoeken “vrienden van 
Cuba” invullen en naar tabblad’foto’s’ gaan.

Verantwoordelijke uitgever: Verbinnen Raymond                                            
Als je deze mail ni et meer wenst te ontvangen geef gewoon een seintje naar bovenstaand e-mailadres 
                                                           

www.cubamigos.be

Cuba na Fidel Castro
26 oktober 2010; 19:30 tot 22:00.

Fidel Castro blijft tot de verbeelding spreken. De jonge advocaat was vastbesloten om een revolutie tot 
stand te brengen. In 1959 versloeg hij samen met zijn rebellengroep het best bewapende leger van Latijns-
Amerika. Cuba kreeg een speciale plaats op de wereldkaart, Castro was er het gezicht van. Ondertussen is 
Fidel Castro 84 jaar en staat hij niet langer aan het roer van Cuba. Wat nu met Cuba, en met Fidel Castro?

Noche Cubana
12 november 2010; 19:00

Zoals de traditie het wil bieden de Vrienden van Cuba u een avond vol info en debat over Cuba, gevolgd 
door een Caribisch feestje.

Om 19u kan u in gesprek met de Cubaanse ambassadeur.

Om 20u00 en 22u30 is er mogelijkheid tot gratis salsa-initiatie, begeleid door professionele dansers. 
Doorlopend kan je genieten van de warme caribische sfeer met muziek van DJ PACHA.

Organisator
VIVA – SVV vzw Oost-Vlaanderen
Plaats
Vredeshuis, St. Margrietstraat, 9000 Gent
Categorie
informatief
Inschrijven
van 1 augustus 2010 tot 25 oktober 2010
via 09 333 58 05 of liliane.berwouts@socmut.be
INKOM GRATIS
www.viva-svv.be


